
TERUGREIS  
 
‘De vogelvlucht’ 
 
Ga zitten op de grond, 
Of liggen als er ruimte is.  
 
Doe je ogen dicht 
Ligzit je lekker? 
 
Voel dat je dicht bij de aarde bent 
 
Wat een reis hebben wij gemaakt! 
Lieve held 
Lieve Helden,  
 
Samen gewerkt  
samen gespeeld  
Samen gevonden 
 
We doen nog 1 stap,  
Voor jou alleen 
Na al dat samen 
 
Je bent Buiten !! 
Naar het schoolplein 
 
En daar sta je, op het plein 
Wind waait lichtjes om je heen 
 
Kijk eens naar boven  
Naar de lucht  
 
Daar zie je een stipje…  
 
….een vogel 
Een vogel die langzaam naar beneden vliegt 
 
Groter, en groter …  
en GROTER 
 
Met een heel zacht plofje landt ie op de grond 
Naast jou  
 
Wat is die groot!! 
  
Hij geeft je een knipoog ;) 
 
Je springt erop  
Zit je lekker? 
Sla je armen veilig om de nek  



 
En daar gaan jullie  
 
Vogel trekt je mee naar boven  
Daar vlieg je 
Helemaal vrij 
 
Het schoolplein onder jou 
wordt kleiner, kleiner 
En zo via de bomen  
Vlak onder de wolken 
 
vlieg je  
 
Over de velden 
Hoog over de heide 
 
Zie je Wolf daar lopen? Daar?  
Met zijn stoere jas 
 
Wolf kwam dichtbij,  
Hij zocht jullie.  
 
Wat vond jij daarvan? 
Wilde je wel helpen?  
 
We vliegen door 
Over het verre land 
Kijk daar… loopt Leeuw  
Leeuw …. 
 
Met het moedig hart 
 
Wat voelde jij onderweg  
Waar ging het verhaal voor jou over? 
 
Vogel duikt een beetje naar beneden,  
Boven de wijde, wijde zee …. 
vliegen …. zweven  
Vogel en jij  
 
In de golven zwemt octopus  
Alle armen in het rond. Een zwaai !!  
Hey octopus 
 
Wat raakte jou, wat vond je fijn?  
Voelde jij je verbonden? 
 
Vogel vliegt door….  
Over de weilanden en bijna door het gras 
Je ziet een heel klein beestje daar tussen de sprietjes 



 
Krekel?   
Wat hoorde je allemaal 
Waren er nieuwe geluiden 
Hoe ging dat superluisteren 
 
Vogel vliegt door …  
met een hele grote boog  
 
Vliegt vogel .. 
Met wijde  
Sterke  
Vleugels 
 
Terug over de velden 
Je ziet het water 
…..De bomen  
 
Zie daar …. Dat grijze stipje  
Is dat het plein van school…. ? 
Dat Langzaam  
Dichterbij komt 
 
Ik zie iemand zwaaien… naar jou !!!  
Iemand die van je houdt !!! 
 
Lieve held 
We zien je 
We voelen je 
 
Vogel landt op het plein 
Met een plofje 
 
Loop terug  
Van het plein  
 
Naar waar je nu bent  
 
Terug naar jezelf  
Naar je eigen kracht  
Want jij kan alles  
 
Lieve Held van dit verhaal.  
 
Verhalen zijn oneindig.  
Het volgende hoofdstuk gaat alweer beginnen..  
 
Wat wil jij niet meer vergeten? 
 
 


