
Hoe het begon  

 

Ons verhaal begint met een knal, een oerknal 

Onvoorstelbaar hard, van onmetelijke kracht 

Eerst was er niets, het was een donker heelal 

En toen was daar alles, in één keer, onverwacht 

 

Kwam er licht en geluid, ruimte en stof 

Planeten en sterren, de maan en de zon 

Zo werden WIJ geboren, zo werd de WIJ werd gevormd  

Dat is hoe het begon, hoe het allemaal ontstond 

 

De aarde, het water, de lucht, en het vuur,  

De planten en dieren, de hele natuur 

En een van die dieren, die heette de mens 

Onhandig en naakt, en een klein beetje gek 

Maar die deed moedig mee, die had ook zijn talent 

En een belangrijke rol net als de rest 

 

En van nature was de WIJ als geheel in balans,  

We bewogen samen, als een soepele dans 

In het evenwicht dat alles verbond 

We leefden in een DIEROCRATIE, zoals dat heette in de volksmond 

 

Ooit waren WIJ de wereld, waren WIJ de 

Ooit waren WIJ de wereld, waren WIJ de 

 

En in de DIEROCRATIE had alles zijn plek  

Stemmen werden gehoord 

Samen waren WIJ één, de WIJ leefde voort 

Duizenden jaren, in volken en stammen 

Vormden er groepen met mensen die de natuur omarmden 

 

De Azteken, de Kelten, en de Indianen 

De Maya’s, de Friezen, en ook de Germanen 

Ze werkten samen, en ze begrepen het ook 

Soms vechtend, soms lachend, maar ja, ze deden het zo 
 
Want al ging het niet altijd zonder een slag of een stoot,  

Ze waren dankbaar voor dat wat de aarde hen bood 

Ze gebruikten hun gave, hun luisterend oor 
Ze namen met gratie en gaven weer door 



 

En ze wisten heel goed dat de WIJ bestaat  

Uit vele stemmen hoog en laag 

En dat mens en dier en plant, bacterie en schimmel 

Iedereen, WIJ allemaal van waarde waren 

 

En wanneer het tijd was voor verandering dan ging de WIJ in beraad 

Luisterend naar alle stemmen werden voorstellen gedaan 

Besloten we samen hoe verder te gaan 

Met de wijsheid van de WIJ, van de mier tot aan de oceaan 

 

Tot die ene dag.  

De dag dat alles veranderde.  

 

Luister goed want dit verhaal, gaat over ons WIJ allemaal 

Iedereen is evenveel een onderdeel van het geheel 

Het gaat erom dat WIJ weer samen, weer samen leren leven 

Ooit toen waren WIJ de wereld, de wereld, WIJ de wereld 

 

Een van de oude grieken, iemand die heel veel nadacht 

Die zag zijn kans en die greep hem ook 

Zijn naam was Aristoteles, en in zijn eentje besloot ie het 

Om alles uit balans te gooien  

 

Hij bedacht en vertelde een zeer krachtig verhaal 

Over de mens en hoe die anders was, beter dan de rest 

Groter dan het grootste bos en de hoogste berg 

 

Zo zit onze wijde wereld natuurlijk niet in elkaar 

Maar het was al gedaan, ze luisterden enkel nog maar naar hem 

En niet langer naar alle andere stemmen 

De WIJ werd stiller en stiller in hun oren.  

Tot ze ons bijna helemaal niet meer konden horen 

 

En zo is het gekomen  

Dat de oh zo grote mensen, niet meer kunnen luisteren 

Eerst niet meer naar de natuur, toen niet meer naar de dieren. 

En uiteindelijk zelfs niet meer naar elkaar  

 

De WIJ verdween.  

De mensen keerden zich af.  

Ze lieten ons stikken 



 

Ooit toen waren WIJ de wereld 

WIJ de wereld, wereld 

 

De grote mensen haalden de eco uit het systeem 

Ze bouwden steden van stenen en muren om zich heen  

Dit ging eeuwen zo verder en de aarde kwam in de knel.  

Het paradijs van de WIJ, leek bijna voorbij herstel 

Maar de hoop is nog niet verloren, dat gaat niet zo snel 

 

Het is bijna tijd, de hoogste tijd, voor een nieuwe DIEROCRATIE 

En daarvoor zijn WIJ op zoek naar helden  

Die ons hierbij willen helpen 

 

Die klaar staan om de uitdaging aan te gaan en zich uit te spreken 

Om namens de mensen deel te nemen aan de nieuwe dierocratie 

 

Zijn jullie die helden? 

 

Ooit waren wij de wereld, waren wij de  

Ooit waren wij de wereld, waren wij de 

 

 

 

 

 

 

 


